Sinterklaas heeft in 'De Dobbe’ zich op zijn knieén laten zakken te midden van de kinderen, die hem hierna

Spontaan toezongen.

OOSTERNIJKERK - Vol ver-
wachting keken de kinderen
zaterdagmiddag uit naar de
komst van Sinterklaas. Speciaal
voor deze gelegenheid was op
een heftruck van het landbouw-
mechanisatiebedrijf van Drie-
sum een prachtige kooi gemon-
teerd. Daarin mochten Sint en
z’n trouwe zwarte Pieten plaats-
nemen.

Sint in ’De Dobbe’ op zijn
knieén tussen de kinderen

Voorafgegaan door het plaatselijke
muziekkorps en de drumband werd
een rondtocht door het dorp
gemaakt. Op weg naar 'De Donge’
bleek dat Sinterklaas geen hoogte-
vrees had. De bestuurder liet name-
lijk tot grote vreugde van de Sint de
kooi op en neergaan. Vanuit de
hoogte kon de hoge gast dan ook
Oosternijkerk en de kinderen bekij-
ken.

Toch was de Sint blij dat hij bij "De

Donge’ de begane grond weer kon
opzoeken.

In ’De Donge’ volgde een gezellig
en zeer luiddruchtig Sinterklaas-
feest. Natuurlijk werden de kinde-
ren door de goedheiligman, de mid-
denstandsvereniging en de beheer-
ders van 'De Donge’ getrakteerd op
frisdrank en kleine kadootjes.

In de loop van de middag ging
iedereen naar huis, vol verwachting
van een heerlijk avondje thuis.



