LITURGIE VOOR DE DIENST GEHOUDEN OP
zondag 28 juni 2020 om 16h00 in de PG te Oosternijkerk

Bijzonderheden: sluiting van De Bining
Thema: ... die niet laat varen het werk van zijn handen.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

- Aanwezigen in de kerk

- Luisteraars thuis

- laatste deel van een open dag sluiting van De Bining
Kindernevendienst 27 kinderen (afscheid van groep 8 - 5 kinderen)
10Kerk ............toekomstboom geplant (vijgenboom)
Inloop vanochtend en vanmiddag > veel foto’s
Nu de dienst in twee delen
Niet zingen, wel meelezen

- Staan -
Stilte van voorbereiding

Votum en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Genade zij U en vrede
van God onze vader,
door Jezus Christus, onze Heer,
in gemeenschap met de heilige Geest.
Amen
- Zitten -



Gebed

Heer, in de hemel,

een bijzonder moment
vandaag,

in dit kerkgebouw:

het is onze laatste dienst.
Na dit uur zwijgt het orgel,
klinken er geen
Bijpelwoorden meer,

is de tafel leeg.

Dat doet pijn.

Natuurlijk,

niet dit gebouw,

maar U bent

onze hoop, ons vertrouwen.
Maar toch,

dit gebouw is wel verbonden geweest
met ons geloof.

Wij bidden uw zegen
over ons samenzijn,

hier in dit gebouw
helaas met enkelen,
maar verbonden met velen.
Vul deze ruimte,

vul ons met uw Geest.
Raak ons aan.

Bemoedig ons.

Doe ons niet

bij de pakken neerzitten,
maar opstaan

tot eer van uw naam.
Amen



- Orgelspel Psalm 138: 1, 2 en 4 (U loof ik Heer met hart en ziel)
Schriftlezing Psalm 138 (NBG’51) - Djoke Holwerda

- Muziek Psalm 138 (Psalmen voor nu)
https://[www.youtube.com/watch?v=NpGSp8E2yXY

Overdenking (1)
...die niet laat varen het werk van zijn handen.

- Orgelspel NLB 425 (Vervuld van uw zegen)
Bedanken Bo6te van Dellen als koster De Bining = Annie en Dieta

Mededelingen

Bloemen gaan naar zr. Renske Holwerda-Triemstra
oudste gemeentelid, 92 jaar

Overhandigen cadeautjes jongste gemeenteleden = Ariénne
geboren woensdag 24 juni: Yfke en Marrit
dochters van Jelle Holwerda en Antje Holman

- staan -
Lezen Apostolische Geloofsbelijdenis
- zitten -



Gebed

Goede God,

wij nemen afscheid

van dit gebouw.

Wij danken U voor

de vele, vele jaren

waarin we hier samenkwamen
om de lofzang

gaande te houden.

Om door U geleid te worden
wanneer de Bijbel
opengeslagen werd.

Brood en wijn,

tekenen van uw eindeloze liefde en trouw,
gingen hier rond.

We mochten zondags

de zegen ontvangen

en daardoor bemoedigd

ons leven oppakken

wetend dat U

met ons bent.

Veelis er

door de jaren heen

in dit gebouw gebeurd.
Gemeenteleden werden

in het ambt bevestigd.
Kinderen kregen de zegen.
Er werd gedoopt
getrouwd en gerouwd.
Vreugde en verdriet
werden hier gedeeld.



Het was een gebouw van
geloof, hoop en liefde.
Een gebouw meer dan stenen.

Niet alles, Heer, wat we
vanuit dit gebouw

gedaan hebben

zal goed zijn geweest.
Soms schoten we te kort.
Gaven we U, onszelf, anderen
niet de waardigheid

die bij het geloof hoort.

Wij bidden vergeving

voor dat wat niet goed was.
Tegelijk danken

we U ook

voor de zegen

die verbondenis

met dit gebouw.

Hemelse Vader,

straks verlaten we

dit gebouw.

De deur gaar op slot.
Maar wij geloven

Dat U niet achterblijft.
Wij geloven

dat U een God van mensen bent.
Wij geloven

Dat U met ons meegaat.
Een nieuwe weg

ligt voor ons.

Een weg die

tegelijk ook vertrouwd is.



Op die weg

wilt U ons leiden

en wij willen

door U geleid worden.

Heer, onze God,

wij kunnen niet

in de toekomst kijken.
Wij weten niet

waar de weg

ons brengen zal.

Maar wij gaan,

in vast vertrouwen

dat U ons

bij de hand neemt.
Moedig slaan we onze ogen
naar het onbekende land.

In de stilte van
dit moment
bidden wij de
persoonlijke beden
van ons hart

- stilte -

Samen bidden wij

het gebed dat

Jezus ons

heeft voorgezegd.
Onze Vader...

Amen



Bij het verlaten van de kerk:

* Naar voren roepen — gebed - oppakken - achter de tafel staan
* Gebeden uit dienstboek dI. 2, p.656-7, witte lint

Kaars (blijft branden): Jolanda Faber
Avondmaalstel: Marten Rispens en Jan Hoekstra
Doopbekken: Ariénne Tanja

Kanselbijbel: Anja Weidenaar

Bloemen: Djoke Wilman

- staan -
Zegen (vanaf de kansel)

—> Aangeven kerk verlaten: zie boekje

Wij verlaten weliswaar dit gebouw
maar zijn niet door God verlaten.
Hij gaat met ons mee

op weg naar zijn toekomst.

De Here zegene U en Hij behoede U,

de Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig,

de Heer verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.

Amen



* Orgelspel

* Volgorde naar buiten:
voorganger en voorzitter
kerkenraadsleden met de liturgische voorwerpen
gemeente (+ organist als laatste met muziekboeken)

* Buiten:
Annie draait de deur op slot en geeft de sleutel aan Dieta

* Wandeling naar st. Ceciliakerk door De Buorren
* Voorwerpen neerzetten op de tafel bij het hek, daarna naar huis

* Vervolg dienst in de st. Ceciliakerk.



Vervolg dienst in de st. Ceciliakerk

Thema: ... laten we op de ingeslagen weg voorgaan

Orgelspel
(tot 16.45 uur binnenkomst gemeenteleden)

Kerkenraadsleden met de liturgische voorwerpen komen één voor één
binnen

Kaars op de standaard: Herwin Hoekstra

Avondmaalstel op tafel: Jantine Lei en Anneke Dijkstra

Doopbekken op tafel: Tineke Eelkema

Kanselbijbel op de kansel: Evelien Seepma

Bloemen op de tafel: Harm Tilma

Binnenkomst Sjoerdje en ik

Welkom
- aanwezigen in de kerk
- luisteraars kerkradio
- vervolg dienst:
vertellen wat er gebeurt is (indragen lit. voorwerpen)
niet zingen, wel meelezen
Stilte van voorbereiding



Gebed

Vader, in de hemel,

in dit kerkgebouw
vervolgen wij onze dienst.
Hier komen we vanaf nu
zondags samen

om U te ontmoeten.

De kaars brand op de stadaard,

het avondmaalstel staat op de tafel,

het doopbekken heeft haar plaats er naast,
de Bijbel ligt opengeslagen op de kansel,
de bloemengroet kleurt de ruimte.

Hier speelt het orgel,

hier klinken

onze gebeden.

Een nieuw begin

op onze geloofsweg

als Protestantse Gemeente Oosternijkerk.

Op die weg bidden wij

om uw zegen,

te beginnen nu,

hier in dit gebouw.

God,

waai uw Geest door ons heen.
Raak ons aan.

Bemoedig ons.

Verbonden met U

en met elkaar

zoeken wij uw aanwezigheid.
In Jezus’ naam.

Amen



- Orgelmuziek ELB 218: 1 en 2
Schriftlezing Fil. 3: 716 (NBV) = Jannie Weidenaar

Overdenking (2)
... laten we op de ingeslagen weg voortgaan

- Muziek Psalm 23 (The Psalm Project)
https://www.youtube.com/watch?v=SCjw2Tay e4

Namen van de drie kinderen in het hart - Sjoerdje
- Geboren op vrijdag 29 mei: Marin Leanne
dochter van Pieter en Tineke Kooistra, De Dobbe 11,
zusje van Lieke
- Geboren op woensdag 24 juni: Yfke en Marrit
Dochters van Jelle Holwerda en Antje Holman, Bartenswei 3

Weet dat de Vader je kent

weet dat je van waarde bent

weet dat je een parel bent

een parel in Gods hand.

Parels krijgen een plek in het hart van God. - Sjoerdje

- staan -
Lezen Geloofsbelijdenis
- zitten -



Gebed

God van liefde en trouw,
wij gaan verder

op de ingeslagen weg.

Wij doen dat in vertrouwen
dat U met ons meegaat.
Zonder U willen wij niet.
Zonder U kunnen wij niet.
Een nieuwe weg

met onbekende uitdagingen.
Geef ons de leiding

van uw Geest.

Vandaag bidden wij

voor onze gemeente en dorp.
Wij bidden voor allen

die zorgen hebben

om hun gezondheid.

Wij denken aan jonge mensen
die van het leven

behoren te genieten

maar een moeilijke

donkere weg moeten gaan.
En niet alleen zij,

maar ook hun gezinnen,
families, vrienden.

God, geef hen licht, uitzicht.

Ook voor de ouderen

bidden wij.

Getekend door zorg, verdriet, handicap
gaan zij soms moeizaam

door het leven.



Het is niet altijd een zegen
om oud te zijn.

Wij bidden U

sla uw liefdevolle armen
om hen heen

God

wanneer het leven
het einde nadert

en we daar zo
tegenop kunnen zien,
geef dan de rust

om te aanvaarden

en de moed

om los te laten.

God die met ons is,

wij danken U

voor de geboorte

van Marin Leanne

van Yfke en Marrit.

Wilt U hen

In uw handen dragen,
hen begeleiden op

de weg die voor hen ligt.
Zegen de ouders met
liefde en wijsheid

in hun opvoedende taak.

Goede God,

ons geloof

dat soms zo
kwetsbaar en klein is
laat het kostbaar



in uw ogen zijn.

Geef de hulpeloze hulp
de machteloze kracht
de hopeloze hoop.
Wees de God

die mensen ziet

in hun vreugde

en hun verdriet.

God, wij vertrouwen
ons toe aan U.

Laat ons hart,

door U geleid,

met liefde zijn vervuld.
Leg op ons

uw stille dauw van rust.
Maak ons bewust

van de zegen

die erligt in

het kennenvan U

God die ons hoort,
in de stilte,
teken van uw nabijheid,
bidden wij de gebeden
van ons hart.

- stilte -

Bidden wij samen

het gebed dat Jezus

ons heeft voorgezegd:
Onze Vader

Amen



- Orgelmuziek NLB 416 (Hear wéz mei Us oant in oare kear)

- staan -
Zegen
De genade van Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
is met jullie allen.
Amen

Orgelspel



